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Bezinning

De kunst van het wachten

Pasen is al weer lang geleden. Maar volgens de kerkelijke kalender
zitten we nog steeds in de paaskring, en nader: in de negen dagen
tussen Hemelvaart en Pinksteren. In het Bijbelboek Handelingen zegt
Jezus tegen zijn leerlingen, vlak voor hij werd opgenomen naar de
hemel en zij hem niet meer terug zouden zien: "Ga niet weg uit
Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd.”
(Handelingen 1: 4) Daarom gingen de leerlingen terug naar Jeruzalem
en “vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de
vrouwen, en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.”
(Handelingen 1:14)

Die eerste mini-gemeente heeft dus negen dagen lang gebeden, tot de
pinkstermorgen aanbrak waarop de Geest op hen neerdaalde en hun
huis vulde met wind.

Sinds een aantal jaar is er een opleving van de oude traditie om zelf ook
zo'n ‘'noveen’ te bidden, naar het Latijnse woord ‘'novem’, negen. Er zijn
speciale noveenkaarsen te krijgen die negen dagen branden. Ik heb
wel eens zo'n kaars gehad, het is een heel klein vlammetje, op een
zomerse dag zie je het nauwelijks. Maar hij brandde inderdaad negen
dagen. Ik vond het wel mooi om deze dagen die ik nooit eerder ‘geteld’
had nu bewust te beleven. Bijgaand pinksterlied is geschreven voor
deze ‘verweesde’ dagen tussen het afscheid van Jezus en het
verwelkomen van zijn Aanwezigheid door de Geest. Het thema is het
wachten. In onze snelle en ongeduldige wereld hebben we een hekel
aan wachten. Maar als je even de pas inhoudt, ontstaat soms een
nieuwe gedachte, een onverwachte ontmoeting, zie je een nog niet
eerder opgemerkt detail.

Elk vers van dit lied eindigt met een gebed om de Heilige Geest, die
kracht van God in mensen, die inspiratie, ingeving, inzicht, troost en
warmte brengt.

lk wens iedereen een vrolijk, onstuimig of juist ingetogen en intens
pinksterfeest. Heet Gods kracht welkom in je leven!

Diederiek van Loo



Wij wachten op de Heilige Geest,

als wind die waait waarheen zij wil,

die komt en gaat en ons vervult.

Kom Geest van God, waai alles schoon.

Wij wachten op de Heilige Geest

als krachtig, dansend vlammenspel
dat loutert, reinigt en herschept.
Kom Geest van God en vuur ons aan.

Wij wachten op de Heilige Geest
als duif die hart en ziel doorstraalt
wanneer zij zilver in ons daalt.
Kom Geest van God, zo vederlicht.

Wij wachten op de Heilige Geest

als wijsheid die ons inzicht geeft

in wat er diep in mensen leeft.

Kom, Geest van God, geef goede raad.



Wij wachten op de Heilige Geest

als wolk nabijheid overdag,

een sterrenmantel in de nacht.

Kom Geest van God, wees om ons heen.

Wij wachten op de Heilige Geest

als taal die mensentalen bindt

tot weg naar onderling begrip.

Kom Geest van God, laat ons verstaan.

Wij wachten op de Heilige Geest
als Geest die zeven gaven brengt
tot hulp en steun voor onderweg,.
Kom Geest van God, breng uw geschenk.

Wij wachten op de Heilige Geest
als adem van het leven zelf

die dode stof tot leven brengt.
Kom Geest van God, blaas leven in.

Lied 692, tekst: Marijke de Bruijne, melodie Wybe Kooijmans

Afbeelding: “"Wachten op God” (uit: de Chassidische vertellingen) van Hendrik
Werkman, (1882-1945), grafisch kunstenaar uit Groningen.



Pastoraat

Inloopochtend

Graag nodigen wij u allemaal weer uit voor een gezellige inloop-
ochtend. Zoals altijd op de eerste dinsdag van de maand, dus op 3 juni
2025 om 10.30 uur.

Aangezien er voor Pinksteren weer een nieuwe kunstexpositie is
gepland, zal dinsdag de kunstenares, Henriette Alexander, hier iets
over komen vertellen (zie blz.13/14).

Ook is er ruim tijd om met elkaar bij te praten.

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Corry Ruiten,
tel. 06 5519 8149.

Graag tot dinsdag!

Namens de voorbereidingsgroep,
Joke Stahlie-Verheij



Kerkenraad

Johanneskerk Veilige Kerk

De Johanneskerk wil en moet een veilige plaats zijn voor iedereen die
ermee verbonden is: gasten, bezoekers, leden van de kerk, beroeps-
krachten en vrijwilligers. Er zijn acht gedragsregels opgesteld waarop
de Johanneskerkgemeente aanspreekbaar is voor iedereen van binnen
of van buiten de kerkgemeenschap. De kerkenraad heeft deze regels
goedgekeurd en zijn na te lezen op de website:
https://www.johanneskerkleersum.nl/veilige kerk/

Zoals u op het laatste Gemeenteberaad heeft gehoord, hebben we
twee vertrouwenspersonen. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt en
kunnen het melden van (of vermoedens van) seksueel misbruik of
machtsmisbruik laagdrempelig maken. De vertrouwenspersonen
hebben een onafhankelijke neutrale positie. Zij bieden een luisterend
oor en geven informatie over de stappen die gezet kunnen worden.
Ook bieden ze begeleiding aan de hulpvrager als dat nodig is. De
vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Hun
contactgegevens staan op de website:
https://www.johanneskerkleersum.nl/contacten

Hilie Logtenberg van der Grient, scriba
scribajohanneskerk@pknleersum.nl



https://www.johanneskerkleersum.nl/veilige_kerk/
https://www.johanneskerkleersum.nl/contacten
mailto:scribajohanneskerk@pknleersum.nl

Diaconie

Collecten

1¢ collecte 1 juni 2025
Kerkelijk Noodfonds Amerongen-Leersum-Overberg

Het Kerkelijk Noodfonds is een initiatief van de gezamenlijke kerken
van Amerongen, Leersum en Overberg. Vanuit hun gezamenlijke
betrokkenheid er te zijn voor de naaste willen zij dorpsgenoten, die
financiéle problemen hebben, praktisch bijstaan en helpen.

Het noodfonds heeft geen direct contact met de aanvrager. De
aanvraag loopt altijd via het Sociaal Dorpsteam of Schuldhulpmaatje
Utrechtse Heuvelrug (UH). Deze organisaties beschikken over de
nodige deskundigheid om aanvragers goed te begeleiden. Dankzij een
korte communicatielijn met het Kerkelijk Noodfonds kan er snel
geschakeld worden bij acute financiéle problemen of schrijnende
noodsituaties. Het noodfonds vertrouwt bij de aanvraag op het
deskundig oordeel van deze professionals.

Het noodfonds is er voor inwoners van Amerongen-Leersum-Overberg
met acute financiéle problemen die zich melden bij het Sociaal
Dorpsteam Amerongen-Leersum-Overberg of Schuldhulpmaatje UH.
Het gaat daarbij om eenmalige kostenposten waarvoor geen beroep
kan worden gedaan op voorzieningen van b.v. de gemeente of sociale
dienst. Het noodfonds kan daarvoor een gift verstrekken.

Het noodfonds wordt gevuld metinkomsten (collectegelden en overige
bijdragen) vanuit de verschillende kerken.

1¢ collecte 8 juni 2025
KiA Myanmar; Zending
Kerken ondersteunen jongeren bij traumaverwerking

Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar schrikbarend
toegenomen. Veel kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd; drugs-
verslaving en zelfmoord nemen toe. Praten over psychisch welzijn is
echter taboe. De Raad van Kerken wil dat doorbreken en traint
kerkleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij
traumaverwerking. Ook stimuleert de Raad ouders aandacht te hebben
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voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Zo verspreidt de
Raad van Kerken Gods licht onder jongeren in Myanmar.

2e collecte 2025

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te
leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen
voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn
een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van
mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang
koken, komt de olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze
om te bakken, maar ook voor lichaamsverzorging. De traditionele
manier van rapen en verwerken is tijdrovend. Veel vrouwen verkopen
hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is door het hoge
aanbod.

Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en
begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er
worden centra opgezet waar de vrouwen de noten goed kunnen
bewaren en machinaal kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel
werk.

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40



Johannes in het dorp

Zondag 25 mei was het eerste (Hans)Zomerconcert, begin van een
nieuwe serie in de Johanneskerk, georganiseerd door Johannes in het
dorp. De kerk was tot de laatste plaats bezet, en terecht: wat een
prachtig optreden van bariton Maarten Koningsberger en pianist Bas
Verheijden! Maarten liet verschillen horen tussen Schuberts Winterreise
in het Duits en de Nederlandse hertaling van deze liederen van de hand
van Jan Rot. Het ging over hoe tekst en muziek bij elkaar passen, hoe
het luisteren belemmerd en hoe het bevorderd wordt en hoe de zanger
en de pianist elk hun eigen rol hebben in de muziek.

Vertellend of musicerend: we luisterden ademloos naar deze twee
talentvolle en aardige mensen. En daarna werd er uitgebreid nagepraat
met een glaasje en een knabbeltje.

Het volgende Zomerconcert zal op 12 oktober worden gegeven.

Diederiek van Loo
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Pinksterexpositie Johanneskerk (KIJK)

Thema: "Ontmoeten en elkaar verstaan”

Henriétte Alexander

Mag ik mij even voorstellen?

Opleiding: HBO lerarenopleiding beeldende vorming - schilderen en
textiel. Cursussen aan de Gooise Academie schilderen.

Begeleiding boetseren en bronsafwerking Luigi Amati.

Werk: Sinds 1990 fulltime in mijn atelier werkend in de technieken
schilderen, boetseren en digitale vormgeving.

Lidmaatschappen: Platform Kerk en Kunst, Ars Pro Deo.

Motivatie: Beeldend bezig zijn is voor mij een grote levensbehoefte.
Graag wissel ik technieken af om vorm te geven aan mijn gedachten en
emoties.

De thematiek ligt vaak binnen het gebied van interactie tussen mensen
en de zoektocht naar innerlijke vrede en bescherming. Verwondering
over de schepping - in de ruimste zin - speelt ook een rol.

Nu met Pinksteren hangt mijn grote banner 'Ontmoeten en elkaar
verstaan' (225 x 300 cm) in de Johanneskerk. Ook zal de serie van 6
Ichthus prenten achter in de kerk te zien zijn.

Ik zie ernaar uit u te ontmoeten.

Henriétte Alexander
www.henriettealexander.nl
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http://www.henriettealexander.nl/

Openingstijden:

zondagmorgen na de viering van 11.00 - 11.30

woensdagmorgen van 11.00 - 11.30

dinsdagmorgen 3 juni tijdens de inloopochtend van 10.30 - 12.00 uur

De periode van de pinksterexpositie is van 31 mei t/m 9 juni.
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Overig Nieuws

5 juli zomerfeest in de Johanneskerk

Zoals beloofd is er in deze Nieuwsbrief weer informatie over het
zomerfeest op 5 juli. Het feest voor jong en oud en iedereen die niet
jong en niet oud is, wordt aangeboden door de Johanneskerk en er zijn
geen kosten aan verbonden.

Vanaf 15.00 uur is er inloop met koffie, thee en limonade. Vanaf 15.30
uur kunt u aan verschillende activiteiten meedoen, zoals sjoelen, jeu de
boules, tafeltennis en levend ganzenbord. Ook kunt u meelopen met
een korte wandeling, meedoen aan een zangworkshop en u kunt met
hulp van leden van de bloemencommissie een bloemengroet maken
voor iemand uit de gemeente. Om 18.00 uur is er een gezamenlijke
maaltijd.

Voor het deelnemen aan de maaltijd is het noodzakelijk om in te
tekenen, zodat we een idee hebben, hoeveel mensen komen eten. De
intekenlijsten liggen vanaf dit weekend in de kerk, maar u kunt zich ook
aanmelden via scribajohanneskerk@pknleersum.nl. Op de intekenlijst
kunt u aangeven als u graag opgehaald wilt worden.

Ook voor de workshop Bloemschikken is er een intekenlijst. Er worden
twee workshops gehouden: van 15.30 - 16.15 uur en van 16.15-17.00
uur. In de volgende Nieuwsbrieven krijgt u meer informatie over wat u
daarvoor mee moet nemen. Ook deze intekenlijst zal de komende
weken in de kerk liggen. Maar u kunt zich ook bij de scriba opgeven
voor het bloemschikken, via e-mail of telefonisch.

Namens de voorbereidingscommissie
Hilie Logtenberg en Kora Manenschijn
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Naderend afscheid

De theologiestudenten Christiane, Matthew, Michael en Gelet zijn druk
bezig met het afronden van hun masterjaar aan de Protestantse
Theologische Universiteit. Eind juni hopen zij deze studie af te ronden.
Daarna zullen zij naar hun familie en huis in Nigeria, Zambia
respectievelijk Ethiopié terugkeren. We hebben hen het afgelopen jaar
een beetje leren kennen. Ze hebben ons een inkijk gegeven in hun
leven, kerk- en geloofsbeleving in hun thuisland. De verschillen zijn
groot, maar we maken allen onderdeel uit van één wereldkerk.

==

We willen tijdens het zomerfeest in de Johanneskerk op 5 juli afscheid
van hen nemen.

Voorstel is dat we hen als Johanneskerk een financiéle bijdrage
meegeven. Een persoonlijke gift en een bijdrage voor een projectdoel
van hun geloofsgemeenschap in Afrika. De diaconie en de
kerkrentmeesters zullen een bedrag vrijmaken.

Ook u kunt dit afscheidscadeau aan de vier theologiestudenten en hun
kerk in Afrika steunen door een bedrag over te maken op de
bankrekening van Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum

NL85 RABO 03 7370 93 58 onder vermelding van ‘afscheid studenten’.

Gijs de Raadt en Johan Doornenbal


tel:03%2073%2070%2093%2058

Voorgangers de komende weken:

01/06: ds. Peter Breure, Rhenen

08/06: ds. Diederiek van Loo Pinksteren (met cantorij)
15/06: Frank Bosman, Tilburg

22/06: ds. Lennart Heuvelman

29/06: ds. Diederiek van Loo

06/07: ds. Diederiek van Loo

Autodienst

01 juni: Sjaak Rodenburg 454002 of 06 53894600
08 juni: Elly Kamermans 431494

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie

Overige informatie

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief voér donderdag 12 juni (12.00 uur)
sturen naar het e-mailadres:

nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller Nieuwsbrief:
april t/m juni 2025:  Teus Stahlie
juli t/m sept 2025: Hans Neecke
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